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De Mona-linde 
 
Een persbericht van PRO over het Staalbergven. De conclusie van de progressieven is: ‘Wij zijn er nog 
niet uit’. Dat kan natuurlijk, maar het is ook tekenend voor de onttakeling van links. En niet enkel van 
links, maar van alle traditionele bestuurspartijen. Van de zelfverzekerdheid die bijvoorbeeld het CDA 
ooit uitstraalde (‘We rule this country’), is niets meer over. De VVD pochte na de verkiezingen als een 
boer met kiespijn dat Oisterwijk ‘VVD-blauw’ was gebleven, maar VVD en PVV hadden beiden rond 
de 5000 stemmen, het verschil was slechts 239 in het voordeel van de VVD. In Haaren had de VVD 
welgeteld 25 stemmen meer, maar in Moergestel werd de PVV de grootste partij, met 15 stemmen 
meer dan de VVD. Oud-AB-leider Ruud van de Ven had het goed gezien toen hij vóór de verkiezingen 
een vlag van de BBB in zijn voortuin plaatste: Oisterwijk maakte een ruk naar rechts. En niet alleen 
Ruud ging om. Ook supersub en hulppastor van de Jozef-parochie mgr. Rob Mutsaerts verraste 
vriend en vijand met een borrelavond voor mannen van de parochie. ‘Nu eindelijk ook iets voor 
mannen’ schreef Mutsaerts op de kerkpagina in de Nieuwsklok: ‘Bijbel, Bier en Bitterballen’, met 
daarboven in koeienletters een logo dat wel erg veel weg had van dat van Caroline’s BBB. Alleen niet 
in het groen, maar in het bruin. Tja, Mutsaerts had afgelopen jaar op 6 mei (net na Dodenherdenking 
en Bevrijdingsdag) ook al een ‘kroegcollege’ gegeven aan de JFVD, de jongerentak van FvD van 
Baudet. Maar Mutsaerts zet nu blijkbaar alle kaarten op Bijbel, Bier en Bitterballen en Ruud van de 
Ven zwaait met de groene vlag alsof de koningin langs komt. Wellicht heeft ie ook dat weer goed 
gezien. Want terwijl PVV, VVD, NSC en BBB ‘onderhandelen’ over de Grondwet en die daarmee tot 
inzet maken van koehandel en handjeklap, hoor je al voorzichtig in politiek rechtse kringen dat 
misschien Mona Keijzer wel eens de minister-president kan gaan worden. Behalve haar achternaam 



werkt volgens Caroline ook mee dat ze op hoge hakken kan lopen. En Mona heeft in de nieuwe 
Tweede Kamer een uitgesproken mening over …. het tapijt. Het is nu wachten tot Van de Ven en 
Mutsaerts een officieel verzoek indienen om de oude lindeboom op De Lind tot Mona-linde te 
herdopen: een keizer naast een koning, want naast de eeuwenoude lindeboom staat ook een boom 
ter ere van koning Willem III. En laten we wel wezen: Mona past beter dan Maria bij de bitterballen, 
die VVD-leden nadat ze hun gal over asielzoekers hebben gespuid wegspoelen met bier. En wie was 
ook weer de eerste die binnen de VVD pleitte voor ‘deals’ over het asielbeleid met Wilders? Precies, 
het Oisterwijkse Kamerlid Ruben Brekelmans, met als resultaat dat zijn Oisterwijkse achterban voor 
een groot deel ging stemmen op het origineel: Wilders. En links Oisterwijk komt tegenover dit 
rechtse gebral niet verder dan ‘Wij zijn er nog niet uit’. Nou, ik wel! Laten we Extinction Rebellion op 
De Lind uitnodigen. Wel zo gezellig als de A12. Bovendien is bijna de  complete Lind in handen van 
zakenman Joes Daemen, vader van rocket-boy Oliver, die met Amazon-baas Jeff Bezos een ruimtetrip 
mocht maken, die miljoenen dollars kostte en het milieu belastte. Inmiddels heeft vader Joes niet 
alleen de statige dubbelvilla op De Lind in zijn bezit, waar vroeger directeur van de Lederfabriek 
Christ van der Aa woonde, maar ook de chique winkel van Rituals, het voormalige restaurant mooR 
en het pand waarin ooit dokter Schräder huisde. Dat kocht Joes drie jaar terug voor 2,5 miljoen en 
staat nu voor 3,5 miljoen in de etalage. Naar verluidt heeft Joes ook het pand van Ruud Panis op het 
oog, zodat ie binnenkort als de Oisterwijkse versie van prins Bernard jr. over De Lind kan paraderen. 
Goed, Extinction Rebellion op De Lind dus om tegen deze echte veroorzakers van het opdrijven van 
huizenprijzen te demonstreren. Maar dan graag zonder woke en Greta Thunberg, want het moet wel 
gezellig blijven. We laten ons vastlijmen aan de klinkers onder de vrolijke noten van blaaskapel De 
Plekkers en vervolgens zingen we dé hit van Ir. Evert van der Pik (na zijn grandioze optreden een 
halve eeuw geleden in Klein Speijck)  ‘Ik wil geen bier maar karnemelk’ [geen havermelk dus!]. Zo 
gaan we al hossend de mannenclub van BBB’ers bestrijden. En opgelet VVD’ers: voor een bitterbal 
moet je niet bij Mona maar bij Cora zijn. 
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Bijbel, bier en bitterballen 

Nu eindelijk ook iets voor 
mannen ,n onze St. 
Jozefparochie. De avond 
wordt geleid door Mgr. Rob 
Mutsaerts. 
Nieuwsgierig? Kom dan op 
donderdagavond 14 
december naar onze eerste 
borrelavond voor mannen 
toe. 

Datums: 14/12, 14/03, 
13/06 
St. Jozefcentrum, Kerkstraat 
95A OisterwiJk. 
Tijd : 20.00-21.30 

Voor meer ,nfo: 
sigrid.bouman@outlook.com 
of 06-18394110 
Aanmelden is niet nodig 
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Volg de RRT en Burrie ook op Twitter en Facebook: 
 
http://twitter.com/rooieroeptoeter 
http://twitter.com/_Burrie_ 
https://www.facebook.com/De-Rooie-Roeptoeter-1715319242122458/ 
 
 
 


